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1. Inleiding

Op Aswoensdag 2012 publiceerde ik samen met de andere Nederlandse bisschoppen de
brochure De viering van het Paastriduiim, enkele aspecten van de liturgie van het lijden en
sterven en verrijzen van de Heer. We brachten daarmee de diverse aanwijzingen en
aansporingen die vanuit de liturgische boeken de viering van het Paastriduiim omringen,
nog eens onder de aandacht en vroegen deze met meer zorgvuldigheid toe te passen.

Naar aanleiding van deze publicatie heb ik, na overleg met onder meer de Priesterraad,
een bisschoppelijke brief uitgegeven met de bedoeling de inhoud van het voornoemde
schrijven toe te passen op ons eigen bisdom. Wel wetend dat de inhoud van zowel het
schrijven vanuit de bisschoppenconferentie als mijn eigen brief niet tot ieders genoegen
zou zijn, heb ik samen met de vicarissen getracht een goed en eerlijk implementatie-
proces op te zetten. Met name door binnen de setting van het Overleg Pastorale
Beroepskrachten mijn beleid aan u mondeling toe te lichten en samen in gesprek te gaan.

De toepassing van de bisschoppelijke brief lag in handen van de pastorale teams. We
hebben gezien hoe velen van u - niet zelden met moeite - hun best hebben gedaan om de
viering van het Paastridulim conform de aangegeven lijnen vorm te geven. Er zijn ook
plaatsen geweest waar dit om goede redenen niet in één keer kon lukken. We bemerkten
echter ook bij sommige pastorale teams, dat ze ronduit aangaven niets met mijn brief te
zullen doen. Dit was voor mij aanleiding om deze teams uit te nodigen voor een gesprek.

In veel samenwerkingsverbanden zijn avonden belegd om een en ander nader toe te
lichten.

Er zijn ook diverse brieven gestuurd naar het bisdom. Ze getuigden van grote waardering
voor de plaatselijke geloofsgemeenschap en het werk dat daar door de pastorale
beroepskrachten wordt verzet. Dikwijls schreef men het moeilijk te vinden dat een goed
bezette kerk ongebruikt zou moeten blijven en de eucharistieviering niet van zo’n grote
waarde te vinden dat dit het zou rechtvaardigen.
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De gevolgen van mijn brief waren voor de diverse samenwerkingsverbanden nogal ongelijk.
Soms kon men beschikken over meerdere priesters en werden er niet of nauwelijks minder
vieringen gehouden, terwijl op andere plekken slechts één kerk werd gebruikt.

De ervaring dat veel mensen - om welke reden ook - de kerkgang achterwege lieten als ze niet
in het eigen kerkgebouw terecht konden, heeft zondermeer een demotiverende werking gehad,
niet in de laatste plaats onder u als pastorale beroepskrachten.

Als bisschop hecht ik eraan mij nog eens tot u te richten, ook omdat in de Priesterraad is
gebleken dat een tweede brief van mijn hand op prijs zou worden gesteld. Mijn bedoeling is om
waar nodig te verhelderen wat is geschreven en gezegd. Daarnaast wil ik met grote nadruk mijn
waardering uitspreken voor de bereidheid mee te gaan op de weg die ik samen met de andere
Nederlandse bisschoppen heb gewezen ten aanzien van de viering van het Paastriduiim.

2.Een aantal thema’s nader toegelicht
Pasen vieren

Voor mij staat voorop dat we allemaal graag goed Pasen vieren. Die viering is werkelijk anders
dan andere vieringen. Met Pasen vieren christenen immers de kern van het geloof: de verrijzenis
van Christus uit de doden. De weg van zijn lijden en sterven mocht uitlopen op leven sterker dan
welke macht dan ook. Met Pasen wordt ons steeds opnieuw uitzicht gegeven op goed leven, ook
over de grens van de dood heen.

De viering van het Paasmysterie begint op de avond van Witte Donderdag en loopt door in de
Goede Vrijdag. Dit is de eerste dag van het tridutim. De tweede dag is Stille Zaterdag. En dan op
de derde dag vieren we het eigenlijke Paasfeest, de Verrijzenis van onze Heer Jezus Christus.
Het gaat tijdens de drie heilige dagen om een doorlopende viering ‘uitgespreid’ over drie dagen.
In de loop van de tijd zijn deze drie onlosmakelijk met elkaar verbonden vieringen om
verschillende redenen uiteengelegd in op zichzelf staande vieringen, soms ook in verschillende
kerken gevierd. Vanuit de praktijk zijn zo, veelal om begrijpelijke praktische motieven, andere
en nieuwe gewoonten gegroeid. De oorspronkelijke bedoeling van de drie heilige dagen als
eenheid is daardoor enigszins op de achtergrond geraakt. Met het aandacht vragen voor het
Paastridutim in zijn oorspronkelijke vorm en betekenis worden - afgezien van de vieringen op
Eerste Paaszondag - gegroeide praktijken soms doorbroken en bijgesteld.

De plaatselijke gemeenschap

Heel goed begrijp ik de overweging dat het tijdens het Paastriduiim niet gebruiken van alle
beschikbare kerkgebouwen in zekere zin de plaatselijke gemeenschap geen goed doet.

We kunnen niet anders dan vaststellen dat zo’n maatregel het aantal kerkgangers doet dalen.
Wanneer ik echter aan een parochiegemeenschap denk, dan realiseer ik me dat dit bezien kan
worden als een bepaalde gemeenschap, die het geloof vormgeeft en met woord en daad
waarmaakt. Voor ons als katholieke gelovigen betekent dit dat te midden van de
geloofsgemeenschap de priester zijn plaats heeft om de sacramenten te kunnen vieren.



Doordat we echter meer kerklocaties hebben dan mogelijkheden om de eucharistie te vieren,
betekent dit dat er in de praktijk naar andere vormen van vieren wordt gekeken. Vandaar dat
veel parochies gewend zijn geraakt aan de viering van woord en communie als de eucharistie in
het eigen kerkgebouw niet op de gewenste tijd kan worden gevierd.

In dezelfde brief waarin ik mijn richtlijnen gaf voor het Paastriduiim, schreef ik tevens over de
viering van de zondag, Ik pleit daarin voor meer eucharistievieringen en doe het verzoek om de
aanvangstijden van de zondagsvieringen zo aan te passen dat dit mogelijk wordt. Niettemin geef
ik ook aan dat wanneer een parochiekerk verstoken moet blijven van een zondagse
eucharistieviering, een woord- en communieviering mogelijk is.

Pastoraal werkers

Worden pastoraal werkers en diakens niet tekort gedaan door mijn bisschoppelijke brief?
Diakens hebben een helder gedefinieerde taak in de liturgie, ook tijdens het Paastridutim. Voor
pastoraal werkers geldt dat niet. Hoewel alle pastorale beroepskrachten mogelijk te maken
kregen met doorbroken vaste patronen, wil ik bijzonder ingaan op de rol van de pastoraal
werker.

Met name pastoraal werkers die al jaren werkzaam zijn in het pastoraat werden geconfronteerd
met richtlijnen, die in sommige gevallen sterk afweken van de wijze waarop dat in de
achterliggende jaren binnen hun parochies vorm kreeg. Dit maakt het heel begrijpelijk dat men
in mijn brief over de Paasviering een onderwaardering van het werk van de pastoraal werker
heeft gelezen. Dat is echter op geen enkele manier mijn bedoeling geweest.

Ware communio komt tot bloei bij gratie van de verschillen. Alle ambten en bedieningen in de
Kerk staan ten dienste van de gemeenschap en van haar zending ten opzichte van de wereld en
de samenleving. De pastorale teams in ons bisdom zijn vanuit die overtuiging samengesteld uit
priesters, diakens en pastoraal werkers, met de uitdrukkelijke opdracht vruchtbaar samen te
werken. Wat betreft hun rollen in de liturgie zijn er duidelijke richtlijnen, die hun oorsprong
vinden in het kerkelijk wetboek en de liturgische boeken. Binnen deze richtlijnen zijn er echter
wel degelijk mogelijkheden om samen liturgie te vieren. Dit vraagt zowel een goede afstemming,
als waardering voor de verschillende rollen in de liturgie van de kerk.

Een groot voordeel van het samen vieren is dat de pastoraal werker veel vaker dan voorheen
een eucharistieviering kan meevieren, wat door veel pastoraal werkers als waardevol werd
ervaren. Het samen voorgaan als team in een eucharistieviering geeft tevens een goed signaal af
naar de parochianen. Het werd in veel parochies als mooi ervaren dat priester en pastoraal
werker samen in een viering voorgingen.

Geloofsvorming

Om goed Pasen te kunnen vieren is een hernieuwde aandacht voor het Paastriduiim in zijn
oorspronkelijk bedoelde vorm van belang. Om gegroeide gewoonten om te vormen en bij te
sturen is wijsheid nodig, begrip, studie en overleg.

We merken dat in de parochies veel kennis die we soms als vanzelfsprekend aanwezig achten,
niet zomaar meer paraat is. Het lijkt me dat daarom het goed om tijdens de Veertigdagentijd ook
gelegenheid te geven voor geloofsoverdracht rond het Paastriduiim. Bijvoorbeeld drie avonden
waarbij niet alleen de rituelen rond de dagen worden uitgelegd, maar waar ook samen wordt



gespeurd naar wat het je als gelovige doet om eucharistie te vieren; om het lijden ver weg en
dichtbij te overwegen en mee te voelen en dan de diepe betekenis van de kruisdood van Jezus te
ervaren; om schepping, uittocht en verrijzenis in verband met elkaar te ontdekken.

De Diocesane Commissie voor Liturgie bereidt momenteel een aanbod voor om in de parochies voor
parochianen een avend te verzorgen over het vieren van het Paastriduiim. Via de gewone
informatiekanalen zult u daarover nader geinformeerd worden.

3. Mogelijkheden voor pastoraal werkers tijdens gezamenlijk voorgaan

Tijdens eucharistievieringen waarin voorgegaan wordt met een priester zijn er verschillende
mogelijkheden voor pastoraal werkers om een actieve bijdrage te leveren.

Hieronder doe ik u eerst enkele concrete suggesties aan de hand met betrekking tot vieringen in
het algemeen, gevolgd door mogelijkheden tijdens het Paastriduiim.

A. Algemeen

Commentator ~ Een nog niet zo bekende liturgische rol is die van commentator (Algemene
inleiding op het Altaarmissaal 68). Doel van deze rol is om de gelovigen met toelichtingen en
aanwijzingen te ondersteunen in de viering van de eucharistie.

Inleiding - Het altaarmissaal stelt duidelijk dat na kruisteken en begroeting de viering in enkele
woorden wordt ingeleid door de priester of een andere persoon. Vanzelfsprekend zou een
pastoraal werker dit kunnen doen (Algemene inleiding op het Altaarmissaal nr. 29).

Boete-akt - Eén van de vormen voor de boete-akt is de kyrielitanie waarbij tussen de
aanroepingen telkens zogenoemde tropen worden ingevoegd. Bijvoorbeeld: “Heer, die de
rouwmoedigen troost, ontferm U over ons”. Deze kunnen door de pastoraal werker gezegd of
gezongen worden. Binnen afzienbare tijd zal de NRvL een groter aantal van deze teksten
publiceren.

Eer aan God - Het geniet altijd de voorkeur om de gewone teksten van de Lofzang te gebruiken.
Wanneer ze dialogiserend uitgesproken worden, kan de pastoraal werker na de eventuele
aanhef door de priester de teksten afwisselend met het volk uitspreken. Evenzo kan de pastoraal
werker de tekst uitspreken wanneer ervoor gekozen is de Lofzang met een refrein te zingen.
Bijvoorbeeld een lied uit de Taizé traditie.

Geloofsbelijdenis - Er zijn verschillende vormen om de geloofsbelijdenis te bidden of te zingen.
Als er alternerend met de gelovigen gelezen wordt, kan de pastoraal werker daarin een rol
hebben.

Voorbede - Volgens de Algemene inleiding op het Altaarmissaal nr. 47 is het de diaken die, na de
inleiding door de priester, het als eerste toekomt de intenties van de voorbede te lezen. Bij
afwezigheid van een diaken ligt het voor de hand dat de pastoraal werker dit doet. Uiteraard kan
de pastoraal werker de tekst ervan ook zelf schrijven.

Communie-uitreiken - Het spreekt voor zichzelf dat de pastoraal werker na de gewijde
bedienaren de eerst aangewezene is om communie uit te reiken.



B. Tijdens het Paastriduiim

Witte Donderdag - Naast het hierboven genoemde kan worden gedacht aan een rol tijdens de
voetwassing. Meestal assisteren acolieten daarbij, maar waarom zou een pastoraal werker dat
niet doen? Zulks kan een mooie uitdrukking zijn van de collegiale sfeer die in het pastoraal team
heerst. Een andere mogelijkheid is het in ontvangst nemen van de opbrengst van de Vastenactie.

Goede Vrijdag - De liturgie vraagt van de agens om bij aanvang plat ter aarde te gaan liggen.
Misschien is het een mooi teken wanneer de pastoraal werker dit ook doet. - Het passieverhaal
wordt vaak middels een rolverdeling voorgedragen. Het spreekt vanzelf dat bij afwezigheid van
meerdere priesters en/of diakens de pastoraal werker de vertellersrol krijgt toebedeeld.

Paaswake - Wanneer het vuur buiten de kerk is opgesteld, kan de pastoraal werker de
kerkgangers die wellicht reeds binnen zijn vlak voor aanvang uitnodigen naar buiten te komen.
Eveneens kan de pastoraal werker een korte inleiding geven. Het is mogelijk dat de pastoraal
werker de Paasjubelzang zingt wanneer er geen diaken is, doch met weglating van de
aansporing tot gebed.

- Suggestie m.b.t. ontvangst van paaskaars en doopwater

Omdat er tijdens de Paaswake slechts één Paaskaars wordt gebruikt, zou men er voor kunnen
kiezen om aan het einde van de Paaswake, vlak voor de zegen en wegzending, aan de reeds
brandende Paaskaars de Paaskaarsen van de andere aanwezige locatiegemeenschappen te
ontsteken en aan vertegenwoordigers aan te reiken. Zij dragen de kaars tijdens de uittocht-
processie de kerk uit en de volgende dag in de locatiekerk weer mee naar binnen. Er kan ook een
kruik met doopwater worden meegegeven. Het lijkt me dat dit zo kan worden gedaan, dat het
een uitdrukking wordt van verbondenheid en gemeenschapszin. In Liturgische Documentatie nr.
8 vindt u als bijlage [ teksten voor het ontvangst van Paaskaars en Doopwater.

4. Mogelijkheden op locatie

De hernieuwde aandacht voor het samen zo goed mogelijk het Paastriduiim vieren, heeft velen
van u voor praktische problemen gesteld. Bepaalde vieringen, soms voor specifieke doelgroepen,
konden niet op de gewone manier doorgang vinden. Graag wil ik u - zonder uitputtend te zijn ~
een aantal suggesties doen voor mogelijkheden op locatie.

- Algemeen

Liturgie vraagt samenkomst. Wellicht is het mogelijk om rondom de liturgische samenkomst
andere vormen van samenkomst te organiseren. Zo zou men een bezinningsmoment kunnen
houden, samen kunnen bidden en/of de maaltijd gebruiken. Wordt dit op diverse locaties
gedaan, dan is het gemakkelijker om met elkaar mee te rijden naar de gezamenlijke viering.
Wordt dit bij de kerk gedaan waar de gezamenlijke viering is, dan biedt dat een extra kans om de
contacten tussen de locaties te bevorderen.



- Witte Donderdag

Getijdengebed - Conform het getijdenboek kan het avondgebed gebeden worden door degenen
die niet deelnemen aan de avondmis. Ook kan een groep gelovigen als voorbereiding op de
gezamenlijke viering van Witte Donderdag een gebedsdienst houden.

Vieringen overdag - Liturgische Witte Donderdag-vieringen in de strikte zin zijn overdag niet
mogelijk. Niettemin kan onderzocht worden of bijvoorbeeld in samenspraak met de school een
soort gebedsmoment kan worden gehouden voor jong en oud. Wellicht kunnen de kinderen het
verhaal van de voetwassing vertellen of naspelen in een bijeenkomst in een verzorgings- of -
verpleeghuis. Natuurlijk kunnen de ervaringen die zo zijn opgedaan een plaats krijgen in
bijvoorbeeld de inleiding of de voorbede van de avondmis.

Wake - Veel parochies kennen het gebruik om op de avond van Witte Donderdag de
mogelijkheid te bieden bij de Heer te waken. Sommige parochies bieden daarbij een
gebedsdienst aan in, bijvoorbeeld, de sfeer van Taizé. Mogelijk kan dit ook in kerken worden
georganiseerd waar geen avondmis was. Men kan daarbij ook denken aan een combinatie met
de dagsluiting uit het Getijdenboek.

Passie te Groningen - In 2014 is de Passie te Groningen. Parochies zouden kunnen organiseren
dat men eerst deelneemt aan de viering van Witte Donderdag in Groningen en dan samen de
Passie in de stad beleeft. Andere jaren kan men samen naar de TV kijken en er over napraten.

- Goede Vrijdag

Kruisweg - In alle kerken kan een kruisweg worden gebeden, doch niet op hetzelfde uur als
waarop de plechtige liturgie wordt gevierd. Deze kruisweg kan gebeden worden in de
kerkgebouwen, maar er zijn ook ervaringen opgedaan met een tocht door stad of dorp langs
plaatsen die verbonden kunnen worden met één van de staties. Zulks kan met name voor
jongeren en gezinnen boeiend zijn.

Avondgebed - Net als op Witte Donderdag is een avondgebed mogelijk voor degenen die niet
deelnemen aan de plechtige viering.

Andere vieringen overdag - Ook op deze dag kan men overwegen gebedsmomenten te
organiseren met (school)kinderen en ouderen samen.

- Stille Zaterdag

Getijdengebed - Het is mogelijk samen het getijdengebed te bidden. De NRvL heeft een speciaal
liturgieboekje samengesteld voor een viering op de avond voor wie de Paaswake niet kunnen
meevieren.

Bezinning - Men kan overwegen om in bijvoorbeeld de middag en/of avond een bezinning te
organiseren die uitloopt in het samen vieren van de Paaswake. Elementen kunnen zijn: bidden,
een inleiding, in groepjes een bezinnende wandeling maken, samen de maaltijd gebruiken.

- Eerste Paasdag
Op locaties waar op Eerste Paasdag geen eucharistie gevierd kan worden, kan gekozen worden
voor een woord- en communieviering.



5. Slotwoord

Het Paasfeest is een feest anders dan alle andere. Wij vieren de kern van ons geloof: het laatste
avondmaal, het lijden en sterven maar ook de verrijzenis van onze Heer. De liturgische
regelgeving van de Wereldkerk maakt het moeilijk om het Pasen van de Heer in al onze
parochiekerken te vieren. Ons bisdom telt daarvoor te weinig priesters. U en ik ervaren de
spanning tussen de theologische wenselijkheid en de sociologische werkelijkheid. Waar dit voor
de viering van de zondag wordt verzacht door het vieren van een Woord- en Communieviering,
is dat veel moeilijker voor de viering van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake. Ik
weet dat een aantal van u daarover teleurgesteld is en verdriet heeft. Toch hoop ik van harte dat
de pastorale beroepskrachten van ons bisdom zowel loyaal als creatief de liturgische regelgeving
van onze Kerk gestalte zullen geven. Laten wij vurig van ons geloof blijven getuigen. Ik bid dat
het licht van de verrezen Heer ook in onze dagen in ons bisdom en onze parochies volop mag
schijnen. Het licht van de levende Christus wil onze levensweg verlichten.

Nogmaals wil ik u allen hartelijk danken voor uw inzet voor de Kerk van het Noorden. Laten wij
voor elkaar blijven bidden.

h:%
.

Mgr. dr. Gerard de Korte,

Bisschop van Groningen- Leeuwarden.

Groningen, 9 januari 2014



